Uitnodiging
VOOr een reis:
het vervolg...

November 2008.
Met z'n twintigen waren ze die ochtend op de
iuchthaven, ailemaal een beefje gespannen door wat
ze verwachtten... Enkele maanden eerder waren ze
ingegaan op onze suggestie en hadden ze besloten
een gezicht te plakken op de namen die hun in de
loop der jaren zo vertrouwd zijn geworden. Peters en
meters, sommigen al decennialang, die eindelijk hun
petekinderen zouden kunnen ontmoeten, kleine
jongens en meisjes die intussen soms groot zijn
geworden, van wie ze wel het snoetje kenden,
dankzij de foto's, maar zich niet het dagelijks
bestaan konden voorstellen.
Drie weken later waren ze met z'n twintigen terug op
de luchthaven, wat vermoeid van de reis maar met
stralende gezichten en gretig om hun verhaal te
doen: de een over de schoonheid van een glimlach,
de ander over de emotie in een handdruk, een derde
over de vreugde van elkaar eindelijk te kennen.
Ik laat hen graag aan het woord om u in enkele
zinnen, in enkele beelden te zeggen wat 'peter en
meter zijn' voortaan voor hen betekent.

Hoeilaart, maart 2009

Leven is: durven...

De ontdekking van India,
land van schrille contrasten

“Hoe kun je over die reis vertellen in slechts enkele
regels? M'n hoofd wemelt van de herinneringen, de
anekdotes verdringen elkaar, plaatsen en personen,
lachende gezichten, lichten en kleuren vullen m'n
geheugen. Maar voor mij kan deze "levensboom’ uit
de Sidi Sayad Masjid-moskee in Ahmedabad de
synthese zijn van alles wat we hebben gezien.
Los van elkaar hebben de onderdelen van dit
kunstwerk geen betekenis, vormen ze een
wanordeljjk boeltie. Maar als je ze bijeenvoegt, zie je
plotseling een structuur, blijkt er een organisatie te
bestaan, integreert die veelheid van lijnen zich tot
een samenhangend en onwaarschijnlijk mooi geheel
waarin elk fragmentje deel uitmaakt van eenzelfde
stam. Is ook India niet net zo?
Dit kantwerk van marmer vat de schoonheid samen
die ik overal heb gezien: de vrouwen, de
landschappen, de bouwstijlen... En het bewijst de
bedrevenheid van de ambachtslui: de meesterhand
van de beeldhouwer, het gevoel voor het
kunstzinnige in het leven van alledag. Die zwart-
wittegenstelling kwamen we voortdurend tegen: in
de schrille contrasten tussen rijk en arm, tussen
overvioed en ellende, tussen vreugde en droefheid.
Alles is licht en schaduw.
Zou ik in die boom van de moskee ook een
samenleven tussen de religies durven te zien, een
boom van Jesse, boom van leven?”

Yves
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18 MILJOEN STRAATKINDEREN
“Iwee straatkinderen op de middenberm van
een vierbaansweg... Het drukke stadsverkeer
verontrust hen niet! Wat kunnen ze doen? Waar
wachten ze op? Wat is hun toekomst? India telt
ruim 1,1 miljard inwoners, onder wie 18 miljoen
kinderen die op de straat leven!”

Eliane

Bruggen bouwen
met simpele gebaren...

Het intense India van elke dag

UITGESTREKTE HANDEN
“Enkele regels in de nieuwsbrief van Shisha Seva
volstonden: hoewel we niet echt avontuurlijk van
aard zijn, besloten we deel te nemen aan de reis
naar India.
Ter plaatse sloeg de spanning al snel om in
verwondering. Alles is z6 anders: de tempels met
hun architectuur van kant, de haveli's (honderd jaar
oude huizen van hout), de bananen- en
mangobomen, de apen en kudden vee op de wegen,
de koeien die nonchalant ronddwalen tussen

bussen, taxi's en motoren...
Maar vooral de blikken, de lachende gezichten, de
verwelkomende gebaren, de bloemen die we kregen
in alle dorpen waar de paters en de zusters ons
heen brachten, dat alles trof ons diep. In de
dispensaria en de boarding schools hebben we
tientallen bescheiden paters en zusters onfmoet,
vele ‘Moeder Teresa's' en 'Zuster Emmanuelles’. En
wat een vreugde om honderden kinderen te zien die
gelukkig en leergierig zijn, zelfs als ze met veertig in
één kias zitten.
QOok de ontmoeting met onze petekinderen was een
intens, bevoorrecht moment waarop alle grenzen
verdwenen.Voor ons heeft 'peterschap’ voorgoed
een andere betekenis gekregen. Wij hebben ons zo
nabij gevoeld, zo één in het lachen en het delen.
Onze harten blijven vervuld van geluk, onze ogen
van schitterende landschappen, sari's in levendige
kleuren, uitgestrekte handen...”

Francine en Phifippe

VREUGDE...

“India... gezichten, ontmoetingen, een
diepmenselijke en diep-spirituele ervaring. Ik ben z6
gelukkig dat ik mee ben geweest...”

Anne-Marie

DE MAGIE VAN EEN GLIMLACH...
“Tijdens onze reis in India raakte ons vooral de
armoede die je op elke straathoek aantreft, en onze
grootste wens zou zijn dat die ooit wordt uitgeroeid.
Van zo'n reis keer je niet onveranderd terug, en
soms is het geoorloofd een utopie te koesteren...
Maar hét beeld dat we u willen meegeven, is dat van
het jongetje dat we hebben ontmoet op de trein van
Mumbai naar Valsad en met wie we ons
middagmaal hebben gedeeld. Wij waren gelukkig
dat we een overschotje konden afstaan, maar voor
hem betekenden die twee hardgekookte eieren
ongetwijfeld de enige maaltijd van de hele dag.
Want hij was op de trein geglipt om te komen
bedelen... en zijn glimlach was voor ons het
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was voor mif het meest emotionele moment van die
reis. Nooit eerder was ik geconfronteerd met iemand
die melaatsheid heeft gehad. Maar vooral raakte het
mij diep hoe blij en dankbaar de man was omdat hij
Zifn kleinzoon naar school kon brengen.

Met de 10 euro per maand die peters en meters in
Belgié bijdragen, verricht Shisha Seva in India heel
zinvol en belangrijk werk. Daarvan ben ik nu
helemaal overtuigd.”

Emma

prachtigste geschenk
dat we ooit kregen.
Op heel de reis zijn we
voortdurend beloond
met dergelijke mooie
geschenken: India is
heel vriendelijk en heel

gastvrijl” “Al meer dan 30 jaar steunen wij Shisha Seva als
Bénédicte, Daniéle en Philippe ~ peetouders van een Indisch kindje. Tijdens ons
bezoek aan de diverse scholen in India hebben we
We moeten samen groeien nu zelf het prachtige werk kunnen zien. Het zijn
1 echte 'wonderen' die gerealiseerd worden. Voor ons
HUN GEZICHTEN.... het geloof en de bevestiging dat Shisha .Seva éc”ht
“Op deze reis heb ik in de missiepost van Subir, bij helpt: het maakt het verschil voor vele kn?deren.
pater Anthony, twee nieuwe petekinderen genomen, Mariette en Stef

een meisje en een jongen. Het meisje, Rahi, is n—
negen. Het jongetje heet Ismaél en is met zijn vijf S B 3 5 ¥ w
Jaar het jongste kind in de boarding en de school van . % e Frd i
Subir. '
Op een avond werd Ismaél door zijn grootvader naar
de missiepost gebracht. De oude man liep erg
moeizaam, was nagenoeq blind en droeg littekens

" van lepra. De ontmoeting met Ismaéls grootvader

"We zijn diep geraakt door het warme onthaal in de
missieposten, de sprankelende, frisse en blije
uitstraling van de kinderen, de zorgzame en
onvermoeibare inzet van de zusters en paters. Het
was een onvergetelijke reis in het gezelschap van
zeer toffe mensen.”

Lieve en Kris
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En kort nog dit...

o Als u nog meer wilt weten over deze reis, surf dan
naar www.youtube.com en zoek op 'Shisha Seva'.
Dan ziet u de foto- en videoreportage die Daniéle
heeft gemaakt.

e Nauwelijks waren ze in Brussel geland, of onze
reizigers werden actieve propagandisten voor
Shisha Seva. Tot in Bretagne kennen ze inmiddels
Peterschap India! Dank daarvoor.

e En uiteraard héél veel dank aan Reinelde en Eric,
zonder wie deze reis nooit mogelijk was geweest.

e Als uw bijdragen in 2008 samen 30 euro of meer
bedroegen, vindt u hierbij ingesloten ook uw fiscaal
attest.

Niet te missen:
Shisha Seva op
Aziatische Bazaar in Schilde!

Shisha Seva zal een ruime stand hebben op de
Aziatische Bazaar die de Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking (GROS) van Schilde
organiseert op zondag 29 maart van 11 tot 17 uur.
Op die bazaar kunt u leuke spulletjes kopen, lekkere
hapjes proeven en genieten van dans en muziek.
Adres: Dienstencentrum, Schoolstraat 44, 2970
Schilde. Toegang gratis. Info: Pol & Nikki Jonnet-
Pandelaers, 03-354.28.31 of 0476-23.93.18. Kom
eens langs, als u kunt: het is altijd weer prettig u te

ontmoeten!
W? Van harte,

Shisha Seva vzw

Peterschap India

' . Albert 1-laan 5, 1560 Hoeilaart
“De gedrevenheid van de zusters in Halol waarmee 02/657.94.15

ze de 'street girls’ een beter leven geven, een echte Rekeningnummer 310-1145579-95
thuis, een warm nest...”

Ingrid




